
 
 
 

 
 
 

 
 
 
En Hij zei: “Het is volbracht!” En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30). En zie, het voorhangsel van de tempel 
scheurde van boven tot beneden in tweeën… (Mattheus 27:51)…en de priesters kwamen bij het vervullen van hun dienst 
voortdurend in de voorste tent, maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed dat hij 
offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven” (Hebreeën 9:7). 
 
Hoogeveen, december 2023 
 
Lieve vrienden, 
 
Wat is er in vredesnaam aan de hand in de wereld! Een oorlog in Oekraïne, met een oorlogsdreiging voor heel Europa. Nu 
ook nog een oorlog in Israël; met dreiging voor de hele mensheid. En er lijkt één regisseur te zijn: Vladimir Poetin.   
Laten we eens kijken: In de Joodse tempel hangen twee gordijnen. Als je naar binnen gaat, dan hangt de eerste als 
afscheiding voor het heilige en de tweede voor het heilige der heiligen. Achter het gordijn dat hangt voor het heilige, komen 
alleen de priesters om God te dienen in de tempeldienst. Die zijn daar voortdurend aanwezig. Achter het gordijn van het 
heilige der heiligen woont Jahweh, de Schepper van hemel en aarde. Dat heiligste was als een tent met een gordijn ervoor, 
een voorhang genoemd. Zijn huis. Daar komt alleen de hogepriester slechts éénmaal per jaar. Om voor zichzelf en voor de 
zonden van de mensheid, het bloed van een dier te offeren. Tussen Jahweh de Schepper, en de Joodse priesters, hangt 
eeuwenlang een afscheiding. De priesters mogen daar geen kijkje nemen. Sterven zodra ze dat doen. Het voortbestaan van 
de mensheid hangt hiervan af. Te denken dat de Joden slechts offerden voor eigen zonden, is te smal. Hun eredienst is van 
het grootste belang, ook voor de rest van de mensheid. Het voorkomt de vernietiging van Zijn schepping. Kortom: de Joodse 
tempeldienst gaat alle mensen aan. Want zonder die eredienst kan tot dan op aarde het leven niet voortbestaan. God heeft 
zo dus Zelf de band met de mensheid in stand gehouden. Tot de komst van Jezus Christus. Hij volbrengt dan zowel de wet 
als de tempeldienst. In Hem valt alles op z’n plaats. 
 
Als er hierboven wordt gesproken van het volk, dan gaat dat over het volk Israël. In zijn brief aan de Galaten laat dezelfde 
schrijver eerder weten, dat tot het volk Israël allen behoren die door geloof in Jezus Christus nageslacht van Abraham zijn 
geworden. Zo wordt Abraham een vader van vele volken en van alle gelovigen genoemd, die de Joodse Messias een warm 
hart toedragen. Dán komt Jezus, de door de christenen aanvaarde - Joods geboren - Messias. Hij onderwijst Zijn volgelingen 
een tweede, meer geestelijke uitleg op de geschiedenis van Israël. Zo stelt Hij dat het werk van Mozes, die het volk Israël 
uitleidt uit de slavernij van Egypte, voor hen een nieuwe extra betekenis krijgt; want zoals Mozes het volk uit Egypte heeft 
geleid, doet Jezus dat met de gehele mensheid uit de zonde. Het betekent dat Hij als Hogepriester de scheiding tussen de 
mens en God wegneemt. We zien hierboven dat nadat Jezus het volbrengt aan een kruis, het voorhangsel valt: het is 
volbracht! Sommigen leggen dit uit als een verzuchting op het door Hem doorstane lijden. Natuurlijk was dat lijden immens, 
maar veel belangrijker is het om te weten dat Hij met Zijn lijden en sterven de tempeldienst vervuld; want wat de mens niet 
kan, doet Hij. Zijn bloed vervangt het bloed van dieren, en wordt vergeleken met het offerlam dat voorheen geofferd werd. 
 
Stel je voor: Jezus sterft en de voorhang scheurt van boven naar beneden. Alsof Jahweh onze God, Zelf van boven is 
gekomen om de scheiding tussen Hem en de priesters weg te nemen. Er zijn daar zonder twijfel priesters geweest die zich 
een hoedje zijn geschrokken. Ze kijken plotseling rechtstreeks in het heilige der heiligen, maar ze sterven desondanks niet! 
Bestaat hun God niet? Of betekent het iets anders? Het betekent dat de wet rondom de Joodse tempeldienst is volbracht, 
en daarmee tot een einde is gekomen. Want Jezus is gestorven als laatste ultieme offer voor de Jood, de gelovige en de 
ongelovige. Zeventig jaar later blijkt dit, nadat een Romeins veldheer de tempelschatten meevoert naar Rome en het 
gebouw met de grond gelijk maakt. De Joodse tempeldienst is vervuld. Voor Joden, Palestijnen, Oekraïners, Russen, en voor 
alle volkeren van de wereld heeft Hij het volbracht. Ja zelfs voor Nederlanders! Hij bouwt Zich sindsdien een tempel. Niet 
met mensenhanden gemaakt, maar van geestelijk levende menselijke stenen onder alle volken: daarom weten we: niet het 
kerst- maar het paasfeest redt alle mensen.  
 
Dank voor uw jarenlange hulp. Als u ons wilt helpen, gebruik dan de eventueel de QR-code hiernaast.  
Wij wensen u goede feestdagen. 
 
ANDREAS MANNA STICHTING 
Henk van der Vinne 
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